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REFLECTIE #12 

Het huwelijk als een  
bijzondere roeping  

 

 

 

De roeping van echtparen bekleedt een bijzondere plaats onder de 

roepingen die de Kerk verrijken. Het Tweede Vaticaans Concilie 

leerde dat echtparen in hun staat en orde hun eigen gave binnen het 

volk Gods hebben (LG 11). Het sacrament van het huwelijk geeft een 

bijzondere zending die tegelijkertijd betrekking heeft op het gezinsleven, de 

opbouw van de Kerk en de inzet in de samenleving. In het bijzonder is de 

laatste jaren het besef gegroeid dat gezinnen binnen de gezinspastoraal een 

actieve rol spelen en niet alleen passieve ontvangers zijn. Daarom is het 

belangrijk dat zij elkaar ontmoeten en netwerken vormen, ook met de steun 

van kerkelijke instellingen die zich toeleggen op de opvoeding van kinderen en 

jongeren. Eens te meer spreekt de assemblee haar nabijheid en steun uit aan 

allen die in een situatie van eenzaamheid leven in hun keuze van trouw aan de 

traditie en het leergezag van de Kerk op het gebied van huwelijk en 

seksuele ethiek, waarin ze een bron van leven erkennen.  

 

 

 

1. Op welke manier maak jij de gave van het huwelijk zichtbaar?   

 

 

2. Hoe kunnen gezinnen elkaar ontmoeten en versterken in hun katholiek-

zijn in het gezin, binnen de Kerk en in de samenleving?  
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