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REFLECTIE #11 

Doel en roeping 
 

 

 

Doorheen het synodale proces hebben we de geestelijke smaak (EG 

268) geproefd van wat het betekent Gods volk te zijn, samengebracht 

uit alle stammen, talen, volkeren en naties, en levend in verschillende 

contexten en culturen. Het is nooit louter de som van de gedoopten. 

Het is het gemeenschappelijke en historische subject van synodaliteit en 

zending, pelgrimerend in de tijd en toch al in gemeenschap met de Kerk in de 

hemel. In de verschillende contexten waarin de lokale Kerken geworteld zijn, 

verkondigt Gods volk het Goede Nieuws van het heil en getuigt ervan. Levend 

in de wereld en vóór de wereld, gaat Gods volk op weg met alle volkeren op 

aarde, treedt het in dialoog met hun religies en culturen, herkent het daarin 

zaden van het Woord en groeit zo toe naar het Koninkrijk. Opgenomen in dit 

volk door geloof en doopsel, worden we gesteund en begeleid door de Maagd 

Maria, teken van vaste hoop en troost (LG 68), door de apostelen, door 

hen die tot de dood toe van hun geloof hebben getuigd, en door de 

heiligen van alle tijden en alle plaatsen.  

 

 

 

We staan stil bij ons doel en onze roeping. Kort gezegd: waarvoor zijn wij op 

aard’?  

 

1. Wat is de context van jouw lokale, katholieke gemeenschap (in de stad, 

in een dorp, in een landelijke omgeving, etc.)? Wie zijn jouw buren en 

hoe spreek je met hen?  

 

 

2. Wat betekent het voor jou om “in de wereld en voor de wereld” te zijn? 

Hoe beleef je dit als onderdeel van ons getuigenis en onze roeping als 

christenen?  

 

 

3. Terwijl we in het gezelschap van de Maagd Maria en de apostelen, 

uitkijken naar het feest van Pinksteren, wat is jouw gebed tot de Heilige 

Geest voor de Kerk?  
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