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REFLECTIE #06 

Wereldwijde uitdagingen  
het hoofd bieden 

 

 

 

Wanneer de synodale stijl nederig wordt beleefd, kan de Kerk een 

profetische stem worden in de wereld van vandaag. De synodale 

Kerk is als een vaandel, hoog geheven voor de volken (cf. Js 11,12) 

(Franciscus, Toespraak ter herdenking van de 50e verjaardag van de 

instelling van de bisschoppensynode, 17 oktober 2015). We leven in een 

tijdperk gekenmerkt door toenemende ongelijkheden, groeiende 

ontgoocheling over traditionele bestuursmodellen, teleurstelling over het 

functioneren van de democratie, groeiende autocratische en dictatoriale 

tendensen, overheersing van het marktmodel zonder oog voor de 

kwetsbaarheid van mensen en van de schepping, en de verleiding om 

conflicten met geweld eerder dan met dialoog op te lossen. Authentieke 

synodale praktijken stellen christenen in staat een cultuur te ontwikkelen die 

kritisch-profetisch is ten aanzien van het dominante denken en zo een unieke 

bijdrage levert aan het vinden van antwoorden op de vele 

uitdagingen waar hedendaagse samenlevingen voor staan en aan 

de opbouw van het algemene welzijn. 

 

 

 

1. In een tijd waarin het publieke debat steeds meer verdeeld is, welke 

mogelijkheden zie je voor een synodale Kerk om ‘een profetische stem in 

de wereld van vandaag’ te zijn? 

 

 

2. Hoe verhouden de synodale praktijken van luisteren, moedig spreken en 

onderscheiding zich tot ongelijkheid, ontgoocheling en het gebruik van 

geweld? 

 

 

3. Wat zou onze ‘onderscheidende bijdrage’ kunnen zijn aan de vele 

uitdagingen waarmee onze wereld momenteel wordt geconfronteerd? 
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