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REFLECTIE #10 

Luisteren naar nieuwe 
stemmen  

 

 

 

“We moeten daarom in de evangeliën zoeken naar een 

routebeschrijving voor de weg van bekering die we moeten afleggen, 

waarbij we beetje bij beetje leren om Jezus’ handelingen tot de onze 

te maken. De evangeliën tonen ons een Heer die vaak “luistert naar 

de mensen die langs de wegen van het Heilige Land naar Hem toe komen” (DCF 

11). Jezus stuurde nooit iemand weg zonder even te stoppen om naar hen te 

luisteren en met hen te spreken, of het nu mannen of vrouwen waren, joden 

of heidenen, wetgeleerden of tollenaars, rechtvaardige mannen en vrouwen 

of zondaars, bedelaars, blinden, melaatsen of zieken. Door mensen te 

ontmoeten waar hun geschiedenis en persoonlijke vrijheid hen ook hadden 

gebracht, openbaarde Hij hun het gelaat van de Vader. Door te luisteren naar 

de noden en het geloof van degenen die Hij ontmoette, en door te reageren 

met woorden en gebaren, vernieuwde Hij hun leven en opende Hij de weg naar 

genezen relaties. Jezus is de Messias die “zelfs de doven laat horen en de 

stommen laat spreken” (Marc. 7, 37). Hij vraagt ons, Zijn discipelen, hetzelfde 

te doen en geeft ons, door de genade van de Heilige Geest, het 

vermogen om dat te doen door ons hart aan het Zijne aan te 

passen... Wanneer we naar onze zusters en broeders luisteren, 

nemen we deel aan de manier waarop God in Jezus Christus ieder 

van ons tegemoetkomt.” 

 

 

1. In deze passage wordt luisteren voorgesteld als een zeer ingrijpende daad, 

die tot bekering leidt. Wanneer heb je in je eigen leven op deze manier 

ervaren wat luisteren inhoudt?  

 

 

 

2. Jezus luisterde naar iedereen die hij tegenkwam, of het nu religieuze 

leiders of bedelaars waren.  Welke mogelijkheden heb jij om naar nieuwe 

stemmen te luisteren?  

 

 

 

3. Kun je jezelf, bijvoorbeeld tijdens de vastentijd, uitdagen om elke dag even 

rustig aan te doen en iemand het geschenk te geven dat er echt naar hem 

of haar wordt geluisterd? 
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