
Het gesprek in de Geest
Een dynamiek van onderscheiding in de synodale Kerk

PERSOONLIJKE VOORBEREIDING
Door zich toe te vertrouwen aan God de Vader, met 
Jezus in gebed te spreken en te luisteren naar de 
Heilige Geest, bereidt iedereen zich voor op zijn of 
haar eigen bijdrage aan het gesprek en aan de 
gezamenlijke zoektocht naar wat God van ons 
vraagt. 

Stilte, gebed en luisteren naar 
het Woord van God

«Het woord nemen en luisteren»
Iedereen krijgt om de beurt de kans om te spreken, 
vanuit de eigen ervaring en het eigen gebed. 
De anderen luisteren met aandacht en respect. 

Stilte en
Gebed

«Ruimte maken voor anderen 
en voor de Ander»
Na het luisteren deelt iedereen wat hem of haar het 
meest heeft geraakt, of waar weerstand werd 
gevoeld. We proberen te ontdekken wat de Heilige 
Geest ons wil laten zien: 
"Wanneer brandde mijn hart terwijl ik luisterde?"

Stilte en
Gebed

«Samen bouwen»
We gaan samen in gesprek over wat eerder is gezegd. 
We proberen de vruchten van het gesprek te 
onderscheiden: 
• Wat zijn de belangrijkste inzichten en overeenkomsten?
• Waar zijn er verschillen, obstakels of nieuwe vragen?
• Welke profetische stemmen klinken er in ons midden?
Het is belangrijk dat iedereen zich herkent in het
resultaat van het gesprek. We vragen ons samen af:
"Tot welke stappen roept de Heilige Geest ons nu op?" Slotgebed
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